
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inleiding 
 
Mensen hebben mensen nodig. Het komt door medemensen dat 
de winkel vol ligt met etenswaren en dat je lamp gaat branden 
als je op een knopje drukt. Het is bijzonder om er bij stil te staan 
dat onze samenleving alleen maar draait omdat allerlei mensen 
deeltaken uitvoeren, tot in diepe specialisaties toe. In ons land 
zou vermoedelijk niemand overleven als niemand meer iets zou 
doen voor een ander. Zelfs al zouden loodgieters en mensen die 
werken in de waterzuivering denken dat ze alleen maar werken 
omdat ze ervoor betaald worden, zou er zonder hen toch geen 
schoon water uit de kraan komen. En zonder medemensen zou 
dit boekje niet bestaan en als het al zou bestaan zou het niet in 
je brievenbus zijn terechtgekomen.  
 
Iedereen begrijpt dat je medemensen nodig hebt om te leven en 
als hulp bij ongemakken. Maar je hebt ook medemensen nodig 
om verder te komen in je denken, je voelen, je weten en geloven. 
In je eentje zou je in kringetjes blijven ronddraaien.  
Een duidelijk voorbeeld dat mensen mensen nodig hebben is de 
Bijbel. De eeuwen door hebben mensen hun ervaringen met God 
opgeschreven, in maar liefst 66 boeken, die uiteindelijk de 
wonderlijke bibliotheek vormen die wij Bijbel noemen. Al die 
schrijvers, gedreven door de Geest van God, vertellen ons van 
hun denken, hun twijfels en hun geloof. Door daar met elkaar 
mee bezig te zijn, kom je daadwerkelijk verder.  
Het allerduidelijkste voorbeeld dat mensen mensen nodig 
hebben is dat God mens werd en onder ons leefde. Als mens 
midden onder ons zet Hij ons op andere gedachten, laat Hij 
telkens wat zien van het Koninkrijk van God, wijst ons opnieuw 
de weg tot waardig samenleven en laat zien wat waarlijk leven is.  
 
 
 
 
 
 



 
We groeien er dus van als we elkaar ontmoeten. Daarom hebben 
we als leden van de Protestantse Gemeente Op ‘e Noed en Kerk 
Langweer opnieuw een jaarprogramma samengesteld. Volgens 
ons is het een rijk aanbod van heel verschillende activiteiten. De 
ene keer is vooral op gezelligheid gericht of om iets samen te 
doen of te beleven, de andere keer komen we bij elkaar om 
nieuwe gedachten op te doen, samen een boek te lezen of om 
elkaar aan te sporen om thuis de Bijbel te lezen. Elke keer zul je 
medemensen tegenkomen, misschien wel heel andere mensen 
dan jij, of mensen met net wat andere meningen dan jij. Daar 
groeit een mens van. We wensen je toe dat je aan veel 
activiteiten mee gaat doen. Wij hebben er zin in! 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Aart Veldhuizen, Els Theel, Jetske de Jong, Ilse Hoekstra, 
Jannie van Koten, Jikke de Jong en Gerda Keijzer 
 
 

 
 
 
 



Gebruikswijze 
Dit jaarprogramma rustig en zorgvuldig doorlezen. Na het lezen 
kun je een keuze maken voor één of meerdere activiteiten waar 
je aan mee wilt doen. Daarna kun je de bijgevoegde 
opgavelijsten invullen. 
 
 
De lijsten kunnen op 3 verschillende manieren ingeleverd 
worden: 
1. Wanneer er kerkdiensten zijn kun je het formulier op 

zondagmorgen meenemen en inleveren in de bussen die 
in de verschillende kerkgebouwen staan. 

 
2. Laat je opgave weten via de mail. 
 Voor Op ‘e Noed aan  
 scriba Jannie van Koten  scriba@pkn-openoed.nl  
 Voor Langweer aan  
 scriba Geertje Minnee scriba@kerklangweer.nl 
 
3 Bij één van de ouderlingen of één van de leden van de 

jaarprogrammacommissie door de brievenbus brengen. 
 
 
Voordat je het formulier inlevert verzoeken wij je om het 
volgende te doen: 
- Vergeet niet om jouw e-mailadres en telefoonnummer goed op 
het opgaveformulier te vermelden.  
 
- Noteer de datum van de activiteit goed. Ook als dit een activiteit 
betreft waar je niet voor op hoeft te geven. 
 
De uiterste inleverdatum is maandag 13 oktober 2025. 
 
Alle data van de activiteiten zullen vermeld staan in het kerkblad 
en op de Ontmoeting. 
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1. Samen Bijbellezen 
 
Bijbellezen is niet altijd eenvoudig: waar begin je? Bijbelverzen 
zijn vaak hardnekkig om te lezen. En waar gaat dat Bijbelboek 
dat je leest eigenlijk over?  
Om je te helpen om thuis 
de Bijbel te lezen heeft Aart 
een leesrooster gemaakt 
voor het komend seizoen 
om elke dag een stukje uit 
de Bijbel te lezen. In dat 
rooster komen de volgende 
bijbelboeken in geheel aan 
de orde: Genesis, Micha, 
Jona, Prediker en het 
evangelie van Matteüs en 
een paar brieven van 
Paulus. Daarnaast lezen we elke zondag uit de Psalmen en op 
andere momenten delen uit Exodus, uit Jesaja en hele passages 
uit het evangelie van Johannes, waarbij zoveel mogelijk 
aansluiting is gezocht naar de bijbelgedeelten die voor de 
kerkdienst van de komende zondag op het rooster staan. 
 
Om elkaar te stimuleren komen we aan het begin van elke 
maand anderhalf uur bij elkaar. We delen we onze ervaringen 
over het lezen in de Bijbel (en lezen bijvoorbeeld nogmaals een 
hoofdstuk waar je veel vragen bij hebt) en Aart geeft 
achtergronden aan over het Bijbelboek dat de komende weken 
aan de orde is. 
 
Datum : woensdag 1 oktober, 5 november, 3 december,  

7 januari, 4 februari, 4 maart en 1 april 
Tijd  : 19.30 uur 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Leiding : Aart Veldhuizen 
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2. BBBB 

Bakken Breien Borduren Bijkletsen club 
 
Afgelopen seizoenen is er aardig wat gebreid, gebakken en 
gepraat. En zijn er instellingen blij gemaakt met o.a. dekens en 

knuffels.  
Het enthousiasme is groot onder de 
deelnemers en daarom wordt de BBBB club 
ook in het nieuwe seizoen 
voorgezet.  
In een ontspannen sfeer 

met elkaar iets maken, iets lekkers bij de koffie 
en dan komen de gesprekken vanzelf. 
Je hoeft geen ervaren handwerk(st)er te zijn 
om mee te doen.  
 
Op de eerst bijeenkomst spreken we met elkaar af voor welk 
doel we gaan werken. 

 
 
 
Als u mee wilt doen: Van harte welkom!! 
 
 

 
 
Eerste datum   : Maandag 6 oktober, 17 november 2025 

     5 januari, 9 februari, 23 maart, 4 mei 2026 
Tijd   : 14.30 – 16.00 uur 
Locatie   : Kerk Idskenhuizen  
Leiding  : Anneke Adema 
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3. Bijbel en popmuziek 
 
Vijko Top is predikant in de Protestantse Gemeente Sneek en 
IJsbrechtum en een groot kenner en liefhebber van popmuziek. 
Hij gaat geregeld voor in de kerkdiensten waarin popmuziek een 
grote rol speelt, liefst in samenwerking met een groep popmusici. 
In zijn boek Vanuit 
de ingewanden dat 
in 2023 verscheen, 
beschrijft hij zijn 
visie op het leven 
en de keuzes die 
hij maakt, waarin hij 
zich ook laat 
inspireren door 
popmuziek. Niet 
alleen de Bijbel en 
de kerk is vol 
geloof en 
zingeving, maar 
ook de cultuur 
waarin we leven. 
Een mooi voorbeeld daarvan is de popmuziek. Op deze avond 
zal hij veel popmuziek laten horen waarin hij ingaat op de 
zingeving en het geloof dat de popmusici inspireert. 
 
Datum : woensdag 22 oktober  
Tijd  : 19.30 uur 
Plaats  : kerk Idskenhuizen 
Leiding : Aart Veldhuizen 
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4. Kunst en kitsch in de Hoekstien  
Al vele decennia lang is tussen kunst en kitsch een van de meest 

bekeken programma’s van de 
Nederlandse televisie. Iedereen heeft 
het programma vast wel eens gezien, in 
dit programma brengen mensen hun 
oude, mogelijk waardevolle objecten 
mee naar een locatie. Op deze locatie 
worden deze objecten getaxeerd door 
experts die vertellen of het om kunst of 
kitsch gaat. 

 
Twee jaar geleden hebben wij Jan Potijk uitgenodigd om ook bij 
ons in Idskenhuizen eens te kijken naar onze waardevolle 
voorwerpen. Velen hebben van die gelegenheid gebruik 
gemaakt.  
 
Afgelopen jaar zou Jan Potijk naar Langweer komen. Door 
omstandigheden is dit toen niet doorgegaan. Nu halen we het in 
op zaterdag 25 oktober. 
 
Interesse om je objecten te laten taxeren? Neem maximaal 3 
objecten mee en kom tussen 14.30 uur en 16.00 uur langs. 
 
Datum : zaterdag 25 oktober 
Tijd  : 14.30 – 16.00 uur 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Leiding : Jetske de Jong 
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5. Meerdaagse retraite in Nij Kleaster 
 
Het is heerlijk om een paar dagen de rust vinden van Nij 
Kleaster, een tot modern klooster omgebouwde monumentale 
boerderij. Deze oeroude plek bevindt zich op het Friese 
platteland buiten Hilaard. In de verte zie je alleen silhouetten van 
dorpen en de spitsen van kerktorens. Je kunt er ver weg kijken 
en tegelijk ook diep naar binnen kijken. 
De Nijkleaster-kloostergemeenschap biedt haar gasten aan mee 
te leven in een vast kloosterritme van bidden en werken, van 
stilte, bezinning en verbinding. Het vaste ritme en de onderdelen 
van de dag staan garant voor (innerlijke) rust en ruimte. Van het 

lichamelijk ontwaken 
tot aan de 
avondviering staan 
de zorg voor lichaam 

en ziel centraal. De drie vieringen, de vegetarische maaltijden en 
overige activiteiten wisselen elkaar af in een weldadig evenwicht. 
En natuurlijk wordt er gewerkt en plezier gemaakt. 
Tijdens je verblijf heb je de beschikking over een eigen kamer. 
Elke kamer heeft twee bedden, dus je kunt ook samen één 
kamer reserveren. In de boerderij een eetzaal, een keuken, een 
bibliotheek, de opkamer, de kapel en de meditatiezolder. De 
gebouwen worden omringd door diverse tuinen. 
 
Nijkleaster is een pioniersplek van de Protestantse Kerk 
Nederland, het enige Protestantse Klooster in ons land. Meer 
info over onder meer de kosten is te vinden op www.nijkleaster.frl 
 
 
Datum : In overleg 
Plaats  : Jorwert 
Leiding : Aart Veldhuizen 
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6. Vrouw en geloof 
Anselm Grün en zijn jongere zus Linda Jarosch schreven samen 
dit boek voor de vele vrouwen die op zoek zijn naar een balans 
tussen wie ze ten diepste zijn, en de 
rol die ze op zich hebben genomen. 
Hun leidraad ligt bij sterke vrouwen uit 
de bijbel. Zo zijn er Ester - de 
koningin, Tamar - de wilde vrouw, en 
Eva - de moeder. Door hun fouten en 
falen heen ontdekken deze vrouwen 
onvermoede krachten in zichzelf. Ze 
wijzen vrouwen uit onze eeuw de weg 
naar een nieuw evenwicht. 
 
Het is mooi om zo’n onderwerp te 
bespreken met vrouwen van alle 
leeftijden. En het is goed zo’n boek 
kritisch te lezen. Op sommige punten 
zullen we het met de schrijvers eens zijn, op andere punten niet.  
Het boekje is al in 2006 verschenen. Het is gemakkelijk 
tweedehands te kopen. 
 
Als de deelnemers ieder een hoofdstukje willen lezen en hun 
mening er over geven, kunnen we in twee avonden het boekje 
bespreken.  
 
 
Datum : woensdag 12 en 29 november  
Tijd  : 16.00 uur 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Leiding : Gerda Keijzer 
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7. Filmavond: Conclave 
 
Na de dood van de paus 
brengen kardinalen van over 
de hele wereld hun stem uit 
in de meest geheimzinnige 
verkiezing ter wereld: die van 
de nieuwe spirituele 
wereldleider.  
Kardinaal Lawrence (Ralph 
Fiennes) moet ervoor zorgen 
dat alles goed verloopt, 
ondanks zijn eigen 
geloofscrisis. Wanneer 
torenhoge ambities 
uitmonden in schandalen, 
ontdekt hij dat de overleden 
paus verre van heilig was. 
 
 
Datum : vrijdag 14 november  
Tijd  : 19.30 uur 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Leiding : Aart Veldhuizen 
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8. Ochtendkring 
Zowel in het najaar als in het  voorjaar is er weer een 
ochtendkring voor gemeenteleden uit De Scharlijen en De 
Iendracht. Uiteraard is er gelegenheid om bij te praten tijdens 
koffie en thee, maar we 
willen ook een onderwerp 
aansnijden waarover we 
met elkaar in gesprek gaan.  
 
De data van de 
ochtendkringen staan 
hieronder vermeld, maar we 
zullen u van tevoren nog een uitnodiging sturen. Daarop staat 
dan ook het gespreksonderwerp vermeld.  
 
Datum : dinsdag 18 november  
    dinsdag 10 februari  
Tijd  : 9.45 uur 
Plaats  : Wijkcentrum Doniahiem 
Leiding : ouderling Anneke Koelewijn en een pastor 
 

9. Ouderenochtend in Langweer 
Bij voldoende animo starten we in de wintermaanden een 
Ouderenochtend in de Hoekstien in Langweer. Het is de 
bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan over dingen die ons 
bezig houden onder leiding van Aart Veldhuizen. Iedere 
deelnemer kan zelf dingen inbrengen om met elkaar over in 
gesprek te gaan. De eerste keer zal zijn op dinsdagochtend 18 
november. Met elkaar overleggen we op die 
eerste keer voor de volgende data. 
 
Datum : dinsdag 18 november  
Tijd  : 10.00 uur 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Leiding : Aart Veldhuizen 
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10. Geistliches Consort olv Maurits Bunt 
Op vrijdagavond 21 november geeft het topkoor Geistliches 
Consort onder leiding van Maurits Bunt een concert in de 
Dorpskerk van Langweer. Het concert zal zijn rondom het thema 
‘psalmen’. Er zijn ontzettend veel manieren om de Psalmen te 
zingen, Geistliches Consort beperkt zich vooral met muziek over 
de Psalmen uit de 16e en 17e eeuw.  
 
In het voorjaar van 2018 is het 
Geistliches Consort opgericht, een 
ensemble dat zich richt op het uitvoeren 
van oude muziek, bestaande uit een 
sopraan (Lisa Bunt), baroktrombone 
(Maurits Willemsen), continuo (Maurits 
Bunt) en baszanger (Timon van Velzen). 
Maurits Bunt is organist, klavecinist, 
kerkmusicus en beiaardier. Hij studeerde 
orgel bij Sietze de Vries, Bas de Vroome 
en Aart Bergwerff, improvisatie bij Hayo Boerema en kerkmuziek 
bij Hanna Rijken en Arie Hoek aan het Codarts conservatorium 
Rotterdam. Maurits is werkzaam als titulair-organist van de 
Bergkerk in Deventer en als kerkmusicus van de Evangelisch 
Lutherse kerk in Apeldoorn. Hij is stadsbeiaardier van Groningen, 
waar hij de Hemonybeiaard van de Martinitoren bespeelt (iedere 
zaterdag tussen 11 en 12 uur), en beiaardier van Epe. 
 
Dit concert wordt georganiseerd door de orgelconcertcommissie 
Langweer (bekend van de orgelconcerten in de zomer die in 
Langweer gehouden worden) en vermoedelijk heeft het concert 
een entreeprijs.  
 
Datum : vrijdag 21 november  
Tijd  : 20.00 uur 
Plaats  : kerk Langweer 
Leiding : orgelconcertcommissie Langweer 
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11. Levende adventskalender 
Er zijn adventskalenders in de handel, waarbij je vanaf 1 
december elke dag een deurtje of luikje kunt openen, met 
daarachter een berichtje of gedicht of een lied. Zo kun je je 
voorbereiden op het kerstfeest.  
 
In onze beide gemeenten gaan we dit jaar een levende 
adventskalender organiseren. We gaan we een lichtsnoer van 
warme huiskamers maken door onze vier dorpen, Tjerkgaast, 

Idskenhuizen, Sint Nicolaasga en Langweer. 
De voordeuren van deze huizen gaan van 
maandag 1 december tot en met woensdag 
24 december voor u open van 10.00-11.30 en 
/ of van 14.30-16.00 uur. Voor elke 
adventsdag in december is er een adres waar 
iedereen welkom is voor koffie, thee en een 
praatje. Soms is het een kerkdeur die 
opengaat, omdat er dan een activiteit is waar 
u bij kunt aansluiten. Op zondag bent u ’s 
morgens welkom op de koffie in één van onze 
kerken. Deelname is gratis, u mag zo vaak 

aansluiten als u wilt en u hoeft zich vooraf niet aan te melden. 
Uiteraard zijn niet-kerkelijke mensen ook van harte welkom.  
 
Met deze levende adventskalender kunnen we in de donkere 
decembermaand een lichtpuntje voor elkaar zijn. We kijken uit 
naar uw komst en hopen op veel warme ontmoetingen! 
 
Zodra de huiskamers bekend zijn, ontvangt u een 
adventskalender waar alle warme huiskamers voor december 
2025 op vermeld staan. Kijk voor uw komst op de website voor 
het laatste nieuws over de openstellingen. 
 
Datum      : december 2025 
Plaats       : Tjerkgaast, Sint Nicolaasga, Idskenhuizen, Langweer 
Leiding     : Jannie van Koten en Gerda Keijzer 
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12. Schilderen n.a.v. een Bijbelverhaal 
 
Helma van Tongeren schildert veel en heeft passie om ook 
anderen aan het schilderen te krijgen. Deelnemers krijgen van 
Aart de inspiratie om te schilderen naar aanleiding van het 
Bijbelverhaal dat op zondag 14 december in de Gezamenlijke 
Kerkdienst aan de orde is.  

 
 
Het gaat niet om de artistieke 
kwaliteit van je schilderkunst, 
maar om wat dat Bijbelverhaal je 
doet.  
 
 
We zijn van plan om van de 
geschilderde doeken wat te laten 
zien en te vertellen (door Aart of 

als je het wilt door jou) in de Gezamenlijke Kerkdienst op zondag 
14 december. 
 
Datum : dinsdag 9 december  
Tijd  : 19.00 uur 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Leiding : Helma van Tongeren en Aart Veldhuizen 
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13. Kerstviering voor gemeenteleden  

van 70 jaar en ouder 
 
Ook dit jaar wil de diaconie weer een  
kerstmiddag organiseren voor oudere  
gemeenteleden. Rondom de kerstboom  
willen we naar een mooi verhaal luisteren  
en enkele liederen met elkaar zingen.  
 
Er is ook volop tijd om met elkaar te praten want juist die 
verbinding samen is zo belangrijk voor onze kerkelijke 
gemeenschap. En natuurlijk wordt ook gezorgd voor een lekker 
hapje en drankje.   
 
U bent van harte welkom! 
 
 
Datum : zaterdag 13 december  
Tijd  : 16.30 uur 
Plaats  : Kerk Idskenhuizen 
Leiding : Diaconie  
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14. Kerstconcert Interkerkelijk koor Langweer 

 & CMV Crescendo 
 

 
Het is inmiddels traditie dat het Interkerkelijk Koor Langweer in 
de Dorpskerk van Langweer een kerstconcert geeft in de periode 
voor Kerst. Onder leiding van hun bevlogen dirigent Ludwien 
Hiemstra, met verdere musici en organist Sietze Kraak wordt er 
elk jaar een boeiend programma samengesteld. 
 
Samen met CMV Crescendo Idskenhuizen zal er een concert 
worden gegeven. De aanvang is 20.00 uur. 
 
In het najaar zal er meer informatie 
bekend gemaakt worden met 
betrekking tot de kaartverkoop. 
 
Van harte uitgenodigd!!  
 
Datum : zondag 14 december 
Tijd  : 20.00 uur 
Plaats  : Dorpskerk Langweer 
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15. Kerstviering Langweer voor 55 plussers 
 
Ook dit jaar gaan wij in een gezellige 
ontspannen sfeer weer aandacht geven 
aan de beleving van Kerstmis met als 
afsluiting een gezamenlijke maaltijd. 
 
Datum : woensdag 17 december  
Tijd  : 16.30 uur 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Leiding : opgeven tot zaterdag 13 december 12.00 uur  

  bij Geertje Ferdinands tel 06 – 15 52 60 48 
   of via diaconie@kerklangweer.nl  

 
 

16. Krystkuijer 
Dorp Langweer organiseert samen met Kerk Langweer de 
laatste jaren steeds een Krystkuijer op kerstavond, voorafgaand 
aan de Kerstnachtdienst. In die Krystkuijer trekt al wandelend als 
een Levend Kerstspel door het dorp het hele Kerstverhaal aan je 
voorbij. Hier komen erg veel mensen op af en het is erg bijzonder 
om dit mee te maken voordat je naar een Kerstnachtdienst gaat.  
Aanvangsplek en aanvangstijd worden later bekend gemaakt. 
 
Datum : woensdag 24 december 
Plaats  : Langweer 
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17. Boekbespreking ‘Durf moedig te zijn’ 
 
In januari 2025 werd Donald Trump voor 
de tweede keer president van de 
Verenigde Staten. Tijdens een 
interreligieuze gebedsdienst ging 
Mariann Budde, bisschop van de 
episcopaalse kerk in Washington voor. 
Zij waagde het kritiek te hebben op de 
plannen van de nieuwe president. 
Hoewel Trump de verkiezingen won en 
hij en zijn regering dus mandaat hebben 
om de door hen gewenste veranderingen 
door te voeren, hield Budde een warm 
pleidooi voor menselijkheid en 
medelijden 
voor alle 

mensen in de VS die angstig zijn voor 
de veranderingen die zouden worden 
doorgevoerd.  
 
Dit boek gaat over moed vinden, moed 
hebben, op grond van het geloof in 
God en de heilige teksten uit de Bijbel.  
 
We komen vier keer bij elkaar en lezen 
per keer ongeveer 45 bladzijden van het boek.  
 
 
Datum : donderdag 8 en 22 januari 
    donderdag 5 en 19 februari  
Tijd  : 16.00 uur 
Plaats  : Kerk Idskenhuizen 
Leiding : Gerda Keijzer 
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18. Taizé-viering 
 
Ten zuiden van Dijon ligt in Midden-Frankrijk tussen de 
wijnranken van de Bourgogne het dorpje Taizé. Daar vestigde 
nog voor de Tweede Wereldoorlog Roger van Taizé zich met een 

aantal medebroeders. Zij 
ontwikkelden een eenvoudige 
spiritualiteit met heel 
makkelijk te zingen korte 
liederen die alsmaar zingend 
worden herhaald. Gastvrijheid 
stond centraal.  
Sinds de jaren ’80 komen er 
tienduizenden jongeren per 
jaar om daar een week door 
te brengen. In de oorlog was 
het een plek waar Joden en 
vluchtelingen onderdak 
vonden en zo is het altijd 
geweest. 
 
Enkele jaren geleden 
bezochten Selma en Aart 
Taizé tijdens een van hun 
fietsreizen. 
 

Op zondag 11 januari wordt een gezamenlijke dienst gevierd met 
veel elementen uit een Taizé viering. 
 
Datum : zondag 11 januari 
Tijd  : 9:30 uur 
Plaats  : Kerk Sint Nicolaasga 
Leiding : Aart Veldhuizen 
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19. Zaterdagmiddaggezelligheid 
 
We kunnen er niet onderuit, wat 
goed gaat, daar moet je mee 
doorgaan! En toch gaan we het dit 
jaar iets anders doen. Hoe, 
daarover moeten we nog 
nadenken, maar het element 
gezelligheid staat voorop.  
 
Dat maken we met elkaar, ieder 
met zijn of haar eigen inbreng.  
 
Iedereen is van harte welkom in het 
dorpshuis ’t Spantsje, waar we 
ieder jaar weer gastvrij worden 
ontvangen.  
 
Er is voldoende ruimte, er is koffie, thee, een drankje en een 
hapje voor iedereen die op zaterdagmiddag wil aanschuiven.. 
 
 
Datum : zaterdag 17 januari 
Tijd  : 17.00 – 20.00 uur 
Plaats  : Dorpshuis ’t Spantsje, Tjerkgaast 
Leiding : Jikke de Jong 
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20. Kerk op schoot 
 
Vorig seizoen hielden we voor het eerst een Kerk-op-schoot-
dienst voor kinderen van 0-4 jaar. Met hun ogen, oren en handen 
konden baby’s, peters en hun (groot-)ouders een bijbelverhaal 
beleven. Wat was het leuk!  
 
Ook dit seizoen duiken we met elkaar in een bijbelverhaal. We 
zingen daarbij liedjes op melodieën die iedereen kent. 
Kerk op schoot is een 
manier om je kindje 
op een 
laagdrempelige 
manier kennis te laten 
maken met de kerk 
en met bijbelverhalen.  
 
Na de viering is er 
weer tijd om bij te 
praten tijdens koffie 
en thee en limonade.  
 
Deze keer gaat het over een herder die heel veel schapen had. 
Maar op een dag miste er eente…… 
 
 
 
Datum : zondag 8 februari 
Tijd  : 16.00 uur 
Plaats  : Kerk Idskenhuizen 
Leiding : Ilse Hoekstra en Gerda Keijzer 
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21. Geloofsverdieping voor diakenen 
Diakenen zijn de helpende handen van 
onze beide gemeenten. Ze zijn 
dienstbaar op veel fronten. Maar ze zijn 
ook ambtsdragers die zo af en toe 
verdieping nodig hebben. Je bent 
immers ambtsdrager vanuit een 
bepaalde overtuiging. Alle reden dus om 
eens per jaar een avond te vullen met 
nadenken over een bijbelverhaal of de 
Bijbel als geheel. 
 
Deze keer gaan we nadenken en 
creatief bezig zijn met de vrouw van Lot, 
je weet wel, de vrouw die in een 
zoutpilaar veranderde omdat ze 
achterom keek…… 

 
Voor de diakenen van Kerk Langweer en Op ‘e Noed. 
 
Datum : in overleg met de diakenen 
Plaats  : Kerk Idskenhuizen  
Leiding : Gerda Keijzer 
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22. Sporen van Gods schepping 
 
Als je er oog voor hebt, kun je je verwonderen over wat je ziet. 
Na een korte introductie gaan we naar buiten op zoek naar 
dingen die je verwonderen. Die leg je vast door er een foto van te 
maken. Teruggekomen vertellen we elkaar waarom je welke foto 
genomen hebt, de foto’s tonen we elkaar via de beamer. 
 
In de gezamenlijke morgendienst van zondag 1 maart gaat het 
over Sporen van Gods schepping en worden de foto’s getoond.  
 
 
Datum : zaterdag 21 februari  
Tijd  : 14.00 uur 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Leiding : Aart Veldhuizen 
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23. Zondagmiddagconcert 
 
Vorig jaar beleefden we 
met elkaar een prachtig 
zondagmiddagconcert, 
uitgevoerd door musici en 
zangers uit onze eigen 
gemeenten.  
 
Komend seizoen komt er 
daarom weer een concert.  
Wie muziek gaat maken en 
wat we gaan horen weten 
we nog niet.  
 

We laten ons verrassen. 
 
Datum : zondag 22 februari 
Tijd  : 16.00 uur 
Plaats  : Kerk Idskenhuizen 
Leiding : Jouke Kloosterman 
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24. Gespreksbijeenkomsten  
‘Kijk laat je verrassen door het werk van God’s Geest’ 

 
Samen gemeente zijn, betekent onder anderen samen in 
gesprek over thema’s die betrekking hebben op ons geloof.  

 
Eerder organiseerden we een 
groot huisbezoek en later de 
wijkavonden/ ochtenden. Uit de 
opkomst van de afgelopen jaren 
concluderen wij dat er behoefte 
aan en waardering is voor deze 
bijeenkomsten.  
 
Daarom komt dit terug in het 
nieuwe jaarprogramma, met een 
nieuwe titel. Praten over zaken 
die onze kerk aangaan, maar 
zeker ook ons eigen geloof, dat 
maakt ons samenzijn bijzonder. 
 
 
 

 
Ja, wie wil zich niet laten verrassen? 
 
Datum : dinsdagavond 24 februari  19.30 uur 
              woensdagochtend 25 februari  10.00 uur 
Plaats  : Kerk Idskenhuizen 
Leiding : Greta van der Meer en Jikke de Jong 
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Gezonde chocolade reep met kersen 
200 gr chocolade (puur) 
100 gr kersen (diepvries) 
3 eetlepels pindakaas (100%) 
1 snuf Zeezout  
 
1. Smelt de pure chocolade 
au bain-marie: breng een pan 
met een laagje water aan de 
kook, zet er een 
hittebestendige kom op (de 
bodem mag het water niet 
raken) en laat de chocolade 
rustig smelten terwijl je af en 
toe roert. Heb je weinig tijd? Smelt dan de chocolade in de 
magnetron in korte intervallen van 30 seconden, tussendoor 
goed roeren zodat het niet aanbrandt. 
 
2. Giet de gesmolten chocolade op een plaat of snijplank bekleed 
met bakpapier. 
 
3. Lepel de pindakaas in kleine hoopjes over de chocolade en 
maak er eventueel met een satéprikker of mes een swirlpatroon 
in zodat het mooi gemarmerd wordt. 
 
4. Laat de diepvrieskersen iets ontdooien (of gebruik verse 
kersen) en dep ze droog met keukenpapier om overtollig vocht te 
verwijderen. Halveer ze en verdeel ze vervolgens over de 
chocolade. 
 
5. Bestrooi de bark met een snufje zeezout en zet de schaal 
minstens 1 uur in de vriezer tot alles goed hard is. 
 
6. Haal de chocolade reep uit de diepvries, breek of snijd in 
stukken en bewaar ze in een afgesloten bakje terug in de vriezer. 
Zo blijft hij zeker 2 tot 3 weken goed. 
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25. Filmavond: the Quiet girl 
 
Het stille meisje uit de titel van dit prachtig ingetogen drama heet 
Caít, is tien jaar oud en komt uit een groot gezin. Het is 1981 en 
zoals destijds gebruikelijk in het streng-katholieke Ierland wordt 
Caít in de zomervakantie bij familie gestald. Bij Seán en Eibhlín 
is immers plek zat, want die hebben zelf geen kinderen. De 
komst van Caít heeft dan ook grote impact. Niet alleen op Seán 
en Eibhlín, maar vooral op de thuis emotioneel verwaarloosde 
Cáit, die voor het eerst echt gezien wordt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Quiet Girl werd bij de Oscars genomineerd voor beste niet-
Engelstalige film, want op een paar Engelse woorden na wordt er 
in de film alleen Iers gesproken.  
Gebaseerd op de roman Foster van de Ierse schrijver Claire 
Keegan. 
 
 
Datum : vrijdag 13 maart 
Tijd  : 19.30 uur 
Plaats  : Dorpshuis “de Stjelp”, Idskenhuizen 
Leiding : Gerda Keijzer 
 
 
 



34 

26. Geloofsopvoeding 
 
Ouders of andere opvoeders met kinderen vanaf groep 1 t/m 
groep 5 zijn welkom bij deze bijeenkomst. 
 
Het is boeiend je kind(eren) de verhalen uit de bijbel te vertellen, 
voor te lezen of samen te 
ontdekken. Wat zijn de 
ideeën van je kind over die 
verhalen? Wat kun je 
samen met je kind 
ontdekken en welke 
antwoorden zoek je op de 
vragen over die verhalen? 
Wat reik jij als ouder je kind 
aan als verrijking van de 
gezamenlijke 
ontdekkingstocht? 
 
We willen samen met jullie als opvoeders van jonge kinderen 
over deze vragen in gesprek aan de hand van ‘Nooit meer een 
kleurplaat’, een boek over kindertheologie van Maartien Hutter 
en Henk Kuindersma. 
 
De echte inspiratie haal je uiteindelijk uit de gesprekken met je 
kind(eren) 
 
Datum : dinsdag 17 maart 
Tijd  : 19.30 uur 
Plaats  : kerk Idskenhuizen 
Leiding : Jikke de Jong en Ilse Hoekstra 
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27. Nij Kleaster 
 
Het is bijzonder om een keer mee te gaan naar het 
ochtendgebed met de Nijkleasterkuier in Jorwert. We vertrekken 
om 8:30 uur uit Langweer en rijden met elkaar mee naar Jorwert. 
Iedere woensdagochtend is de Nijkleasterkuier vanuit de kerk in 
Jorwert. Daarna is er koffie en thee en maken we kennis met 
elkaar. Dan volgt de Nijkleasterkuier, een gezamenlijke 
wandeling van ruim een uur. We lopen het eerste gedeelte in 
stilte. Op de terugweg word je uitgenodigd om met iemand op te 
lopen en in gesprek te gaan. We sluiten de ochtend af met een 
gezamenlijke, zelf meegebrachte lunch. 

09:30   Ochtendgebed (eenvoudige dienst met lezingen, gebed, 
stilte en enkele liederen) 
10:00   Koffie of thee 
10:30   Begin van de NijKleasterkuier 
12:00   Lunch (zelf meebrengen) 
 
Datum : woensdag 18 maart 
Plaats  : Rebadtsjerke in Jorwert en omgeving 
    Vertrek vanaf de kerk in Langweer 
Vertrek : 8.30 uur 
Kosten : € 6,- 
Leiding : Aart Veldhuizen 
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28. Hoe werkt een pijporgel?  
Een orgel is een ingenieus apparaat. Zelfs de kleinste orgels 
bestaan al uit honderden pijpen. In de orgelkast is daarom van 
alles te zien. Daarbij heeft elke rij pijpen (elk register) een geheel 
eigen klank. 

 
 
Op deze avond laat Wim 
Dijkstra (een van de 
organisten in Langweer) 
zien en horen hoe zo’n 
orgel in elkaar zit en hoe 
zo’n orgel werkt.  
 
 
Wim Dijkstra werkt zijn 
hele leven al in de 
orgelbouw. Zelf bouwde 
hij een regaal en een 
kistorgel. Voortdurend is 
hij betrokken bij 
restauratie, onderhoud 
en nieuwbouw van 
pijporgels in binnen- en 
buitenland.  
 
 
 

 
Datum : woensdag 8 april  
Tijd  : 19.30 uur 
Plaats  : Kerk Langweer 
Leiding : organist Wim Dijkstra en Aart Veldhuizen 
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4. Wandelen  
 
 
Wordt dit nog opgepakt of laten we dit gaan? 
 
 
 
 
 
Datum  :  
Verzamelpunt : Kerk/Unitas Sint Nicolaasga 
Tijd   : 8.00 uur  
Leiding  :  
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1. Beschreven boek van het leven  
Als een onbeschreven boek begint ons leven 
Witte bladzijdes waar nog geen woorden op kleven 
Dag bij dag wordt het boek gevuld 
Een leven wordt beschreven, onthuld 
Hoofdstukken ontstaan en sluiten 
Soms gaan we ons boekje te buiten 
Bladzijden worden door zonden bevlekt 
Met diepe zwarte inkt bedekt 
Gummen, krassen, het zal niet baten 
Misschien valt het schoon te praten 
Mits oprecht berouw, vergevend vragen 
Daar Jezus de straf al heeft gedragen 
Dan scheurt God alle zwarte bladzijdes eruit 
Gaat verder met Zijn raadsbesluit 
De volgende bladzijde wordt weer beschreven  
Vormt een beschreven boek van ons leven. 
Manon de Graaf 

 
2. Van het zaaien tot het oogsten 
Dank U Heer voor al het goede 
voor ons eten dag aan dag 
van het zaaien tot het oogsten 
weten wij dat U voorzag. 
 
Wij ervaren Heer Uw zegen 
ook al was het wel eens zwaar 
daarom danken wij voor alles 
U maakt Uw beloften waar. 
 
Dank U dat wij mogen weten 
dat U telkens weer voorziet 
dat U ons in alles bijstaat 
ons oprecht Uw liefde biedt. 
 
Wij ervaren Uw nabijheid 
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levenskracht Heer bij het werk 
ook al voelt het soms als zwoegen 
U geeft moed en maakt ons sterk. 
 
Dank U Heer voor zegeningen 
onze dankbaarheid is groot 
en wat kunnen wij genieten 
van ons dagelijkse brood. 
Alie Holman 

 
3. Het oude typmachientje 
Daar sta ik dan in de hoek, 
Ik heb bijgedragen aan menig boek. 
Als ik terugkijk op mijn werkzame leven, 
Dan heb ik alles wat in mij zat gegeven. 
 
Daar sta ik dan in de hoek, 
Ik voldoe niet meer aan de 21e  eeuwse look. 
Toch heeft men vandaag nog veel aan mij te danken, 
maar ach, het zijn reeds vervaagde klanken. 
Daar sta ik dan in de hoek, 
achter een reeds jaren geleden gevallen doek. 
en toch zijn er nog velen die aan mij denken, 
aan wie ik nog jaren mooie herinneringen zal schenken. 
 
Daar sta ik dan in de hoek. 
Ik zie nog steeds mensen komen en gaan. 
Soms blijven ze even zwijgend naar mij kijken,  
en dan zie ik in hen het heden even wijken. 
 
Daar sta je dan in de hoek. 
Je bent voor mij nog geen gesloten boek. 
Je geeft mij nog steeds fijne herinneringen, 
aan reeds jaren voorbijgegane dingen. 
Wim Schelling 
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4. Geef niet op… 
 
Wanneer de dingen niet gaan zoals je zou willen. 
Wanneer alles lijkt tegen te zitten. 
 
Geef niet op als het niet gaat zoals je had gewenst, 
Ook al lijkt het dat de hele wereld zich tegen je keert. 
 
Blijf knokken, blijf hopen 
Het komt goed! Je zult zien… 
Achter de wolken schijnt de zon. 
 
Zet door, geef alles wat je hebt. 
Juist nu, want je bent dichterbij dan je denkt! 
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